De Artikelen van Parijs
(Hier volgt de inhoud van de artikelen 39 tot 56, het gaat niet altijd om een letterlijke vertaling van de volledige tekst).

35. Het huidige generaal kapittel verlangt voor zover het in zijn macht ligt, het herstel en de hervorming van onze heilige Orde. Het aanvaardt, looft, vernieuwt, bevestigt en onderschrijft de hierna gekopieerde artikelen over de genoemde hervorming, die na rijp beraad eenstemmig door de vooraanstaande vaders van de Orde werden opgesteld en voorzien van hun zegel en hun handtekening. Met kracht beveelt het alle abten, commendatarissen, abdissen, priors, cellarii en andere reguliere leden van de Orde, alle lekenbroeders en ook de donaten ofte oblaten
 voor zover het hun staat betreft, op straffe van de censuren in deze artikelen bevat, genoemde artikelen in de mate van het mogelijke zorgvuldig te onderhouden en te doen onderhouden. Het maakt ze tot een gewetensplicht tegenover de oppermachtige God voor de abten, commendatarissen, abdissen en alle officianten, en ook voor de visitatoren, behalve het artikel dat begint met Item, etsi omnino…
39. Wij, de eerder vermelde abten, in wier hart het onwrikbare besluit is genomen deze heilige hervorming aan te nemen, beslissen, ook al geloven wij dat onze heilige Orde beschermd is door God zodat zij met Elia dit heilige antwoord lijkt te hebben ontvangen: “Ik heb mij zevenduizend mannen voorbehouden die de knie niet hebben gebogen voor Baäl”; ook al kan men van mening zijn dat er talrijke kloosters bestaan van deze heilige Orde waar de oorspronkelijke observantie tot vandaag bewaard is; ook al zijn andere, die door de zwakheid van de menselijke conditie soms op een of ander punt misvormd waren, goddank teruggekeerd naar de oorspronkelijke zuiverheid van het religieuze leven en schijnen zij thans geen nood te hebben aan hervorming, … wij, de eerder vermelde abten beslissen dus eenstemmig, met betrekking tot de andere kloosters, tot de oorlogsverwoestingen en de vernielingen door pestepidemieën, tot de ernst van de processen en het schabouwelijk slechte bestuur van abten en monniken, en tot al wat nood heeft aan hervorming, zowel bij de monniken als bij de monialen en zowel wat het tijdelijke als wat het geestelijke betreft … dat de volgende artikelen, genomen uit de heilige Regel en de statuten van de Orde van nu af aan volledig zullen onderhouden worden, als een begin van hervorming waar dit nodig is.

40. Het goddelijk officie, de kerken van de Orde en de reguliere plaatsen.

Het goddelijk officie moet op de voorziene uren worden gevierd, zowel overdag als ’s nachts. Dat dient met eerbied te gebeuren: langzaam en met de nodige pauzen, ceremoniën en buigingen, zoals Bernardus ons aanmaant en de Orde voorschrijft. Zowel de abten – vooral bij de vigilie – als alle anderen moeten eraan deelnemen. Niemand mag het wagen ernaartoe te komen zonder kovel. De kerk en de reguliere plaatsen moeten een zekere schoonheid uitstralen en aangepast zijn aan de religieuze observantie. Niemand zal ontslagen zijn van de goddelijke dienst, behalve degenen die de abt in geweten meent te kunnen dispenseren om gezondheidsredenen of omdat ze een dienst aan de communiteit te verrichten hebben.

41. De abten.

Deze hervorming dient te beginnen bij het hoofd. Daarom smeken we alle vaders van de Orde dat zij, zoals de Apostel zegt, een model zouden zijn voor hun kudde, de leerlingen voorgaan in woord en daad, in hun levenswijze en hun kleding alle overdaad en pronkzucht vermijden en in alles de ouderen raadplegen.

42. Het dagelijkse kapittel.

Elke dag komt de communiteit op het voorziene uur in kovel naar het kapittel. De voorzitter doet er zijn plicht voor de verbetering van de fouten en voor het herstel van de reguliere observantie, tenzij hijzelf door de visitatoren wil gestraft worden.

43. De refter en de maaltijd van de monniken.

De maaltijden worden in de refter genomen, in kovel. Op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag wordt geen vlees gegeten, evenmin op de Sermo-feesten [solemnitates] tijdens de advent, Septuagesima en de veertigdagentijd, op de kruisdagen of de vastendagen van de Kerk of de Orde. [Er volgt een verwijzing naar de Regel en naar Benedictus XII]. Alles wat over is, wordt volgens de lofwaardige traditie van de Orde aan de armen gegeven.

44. De vorming van de jonge broeders.

Aan de abten die niet de gewoonte hebben dit te doen, wordt opdracht gegeven aan de jonge monniken onderricht te geven over het goddelijk officie, de wetenschappen en de goede zeden, en daarna te zorgen voor meesters om hen te onderrichten in de letteren en de basiswetenschappen, zodat de bekwaamsten daarna voor hun studies naar de colleges van de Orde kunnen worden gestuurd.

45. De slaapzalen; verbod van tunieken in lijnwaad.

Overeenkomstig de Regel slaapt de communiteit in de slaapzaal, behalve de uitzonderingen waarvoor de abt toelating heeft gegeven. Overeenkomstig de bul van Benedictus XII mag er in de slaapzaal geen enkele schoorsteen blijven staan en moeten alle sloten van de kamertjes worden verwijderd. De pluimen bedden worden vervangen door harde matrassen, alle ondergoed in lijnwaad of hennep wordt vervangen door wollen ondergoed en alle bovenkledij moet van wol zijn gemaakt.

46. De ziekenafdeling.

Volgens de Regel moet er een zijn.

47. De reguliere visitaties.

Elk jaar moeten er reguliere visitaties zijn door de abten-vaders of door de commissarissen. Zij dienen met zorg de communiteiten te hervormen.

48. Het stilzwijgen.

De abten, priors en subpriors zullen te allen tijde in de reguliere vertrekken het stilzwijgen onderhouden en doen onderhouden. In de tijd die voorzien is voor de lezing en na de completen zal het stilzwijgen overal in acht worden genomen. Het stilzwijgen is immers de sleutel van het religieuze leven. Ontmoet men een seculier, dan groet men hem, heet hem welkom en zegt dat men zich niet langer met hem mag onderhouden. De religieuze ernst die past bij de monastieke roeping moet overal in en buiten het klooster worden bewaard.

49. De armoede.

Binnen de veertien dagen na de bekendmaking van deze artikelen en hun toepassing, ontnemen de abten aan alle religieuzen al wat ze op een of andere manier voor zichzelf opzij hebben gezet – dieren, wijngaarden, gronden of tuinen – en ze wijzen alle inkomsten toe aan de gemeenschappelijke beurs. Ze waken erover dat hun monniken al het nodige ontvangen. Niemand mag brieven of geschenken zenden of ontvangen zonder een bijzondere toelating van de abt. 

50. Het slot van de reguliere plaatsen.

De abt gelast de prior en de subprior erover te waken dat de deuren van het pand, de refter en de slaapzaal op de aangegeven tijd op slot zijn. De abten, priors en cellarii waken erover dat de deuren van het klooster zo gesloten zijn dat niemand kan binnenkomen of buitengaan, vooral geen vrouwen.

51. De kassier en het afleggen van verantwoording.

Het zou helemaal overeenstemmen met de bul van Benedictus XII dat er in elk klooster een of meer kassiers zijn, die een strikte boekhouding bijhouden en gehouden zijn vier maal per jaar aan de abt rekenschap af te leggen van hun beheer. Aangezien echter veel kloosters niet zo ver zijn, zal men er minstens voor zorgen aan het volgende generaal kapittel een gedetailleerde en volledige rekening met alle inkomsten en uitgaven voor te leggen, en dit vervolgens elk jaar te doen.

52. De broeders op reis.

Voortaan dragen de monniken niet meer de mis voor seculieren of in de omgeving, tenzij het gaat over edelen van zo hoge rang dat men niet kan weigeren. De monniken verlaten het klooster enkel met toelating van de abt of, bij zijn afwezigheid, van de prior, en alleen omdat het voor het klooster noodzakelijk of nuttig is. Zij dragen dan een mantel of een cape met de reguliere kap zichtbaar erboven, zowel wanneer zij zich te voet als wanneer zij zich te paard verplaatsen. In de steden dragen zij – op straffe van gevangenis – een kovel of een mantel en een zwarte hoed, zodat de mensen kunnen zien dat het om dienaren Gods gaat. Voortaan gaat niemand nog naar plaatselijke feesten, huwelijken of schouwspelen, of naar herbergen om er te slapen, indachtig de hoofdstukken van de Regel over de broeders op reis enz. Niemand houdt een kind boven de doopvont.

53. De abdissen en de monialen.

Al wat geldt voor de abten, monniken en lekenbroeders, geldt ook voor hen en de lekenzusters. Daarenboven moeten zij zich houden aan de bul Periculoso van Bonifatius VIII en aan de statuten van de Orde, in gemeenschap leven en leven van het werk van hun  handen. Zij verlaten het slot niet en niemand mag er binnenkomen tenzij in de gevallen voorzien door het recht.

54. De gevangenissen.

Op straffe van suspensie a divinis moeten alle abten vóór het volgende generaal kapittel goede en sterke gevangenissen inrichten of herstellen om de overtreders streng te straffen, dat wil zeggen om hen te straffen die weigeren te gehoorzamen aan deze heilige hervorming of zwaar ongehoorzaam zijn aan de statuten van de Orde.

55. Het onderhouden van de  statuten.

Al wat in de Orde hervormd dient te worden, moet goed gekend zijn. Daarom worden de abten en de monniken gelast, krachtens het apostolisch gezag en het gezag van de Orde, buiten de dagelijkse lezing van de Regel bijeen te komen, en wel vóór het feest van de Heilige Drievuldigheid, op uren en plaatsen die daarvoor geschikt zijn, om de Regel, de Gebruiken en de Bepalingen van de Orde te lezen, niet op een zangtoon, maar eerder zoals bij conferenties.

56. Epiloog. 

Dit alles is eerder een samenvatting van de statuten van de Orde, dan een reeks nieuwe verordeningen. Met eerbied vertrouwen wij het toe aan het volgende generaal kapittel, samen met al wat nodig is om de heilige hervorming in daden om te zetten.
� Zie de voetnoot in dossier 10.





