En dit is het eeuwige

leven, dat ik U gekend heb, God, en Hem
die Gij hebt gezonden, Jezus Christus.
Naar Johannes 17,3

Vandaag is in grote dankbaarheid

Pater Tom Machen

opgenomen in het Geheim dat hij God noemde.
Geboren in Rotterdam op 27 augustus 1926 - Gestorven in Lovenjoel op 15 oktober 2017

Tom is 40 jaar lang dienstbaar geweest aan de patiénten, hun naasten en het personeel van Salve Mater, UZ Sint
Pieter en Sint Rafael, UZ Gasthuisberg en WZC Betlehem.

Hebben zijn leven gedeeld: De abdijgemeenschap Maria Toevlucht, Zundert
De Bremberg-gemeenschap van Haasrode
Anne Vandenhoeck

De families Vandenhoeck, Turtelboom en Sullivan
De familie Machen

De familie Koppenaal

Zijn trouwe vrienden

Tom was een gelukkig mens in zijn geloof, in zijn priester en pastor zijn, in zijn keuze voor eenvoud
en in zijn verbondenheid met de natuur. Hij was dankbaar om zijn lange, mooie leven
en in het bijzonder in zijn laatste levensjaren om de goede zorgen van

Ann en Anne, zijn thuisverpleegkundigen
Leen, zijn kinesiste

Patricia, Marijke, Audrey, Anka en alle verzorgenden van
Familiehulp

Emiel en de vrijwilligers van DAV

Gilbert, zijn huisarts

Johan, zijn cardioloog

Lieve en Roger, zijn trouwe vrienden

Evelyn, zijn vertrouwde dinsdag-compagnon
Teuntje, Hannes 1 en Tijsje, zijn huisdieren
Moeke en papa, die hij bijzonder graag zag
Anne, zijn aartsengel

In het bijzonder dank aan de engelen die in de twee laatste dagen van Tom zijn leven
hun genegenheid grenzeloos hebben gedeeld.

De afscheids- en dankviering zal plaatshebben in de Sint Jan de Doperkerk in het Groot Begijnhof te Leuven op
zaterdag 21 oktober 2017 om 11u. De Universitaire Parochie was de gemeenschap waar Tom trouw op zondag

deelnam aan de vieringen die hij zeer waardeerde.

Groeten kan in de kerk vanaf 10u30. Volgens zijn wensen zal Tom nadien gecremeerd worden.

A Dieu Tom, je was een mooi, Godsverbonden mens en we gedenken jou in ons hart en in ons gebed.

Woorden van Tom: “Ik wil in grote
dankbaarheid vertrekken.Het afscheid zal
niet gemakkelijk zijn maar ik geloof dat ik op
een tot nog toe onbegrijpelijke manier
verbonden blijf met degenen, die mij zo
nabij waren die laatste jaren van mijn leven,
met al die mensen, die ik in mijn leven heb
mogen ontmoeten, mijn ouders,mijn broer
en zussen en familie,mijn vrienden van jongs
af aan, mijn medebroeders van Zundert,al
die vele mensen in Belgié, in Haasrode, in
Lovenjoel, in de academische ziekenhuizen
van Leuven, in “Betlehem” in Herent, de
mensen van “Similes”. Als ik iets wil nalaten
voor hen, dan is dit dat de zorg voor
vriendschap tussen mensen, gebaseerd is op
respect voor het anders-zijn van de ander.
“Everybodly is different”(met dank aan Sara).

Liever dan bloemen of kransen zou u de nagedachtenis van Tom kunnen eren door zijn Libanees petekind verder
te laten studeren. U kan uw bijdrage storten op vzw Sociale en Educatieve Werken van de Jezuieten in de Derde
Wereld, BE 44 0013 7700 6845 (BIC: GEBABEBB) met als vermelding 'gift voor petekind van Tom Machen'.

Begr. PUES

016 - 60 1506 condoleren: www.pues.be




	Pagina 1

