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“ Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij; 

Hij weidt tussen de lelies”  Hgl. 6, 3. 

 

 

 

 

 

Na een toegewijd leven van dienstbaarheid 

en toeleg op het gebed en de Heilige Schrift, 

is naar haar Schepper teruggekeerd 

onze geliefde medezuster 

 

 

 

ZUSTER ELISABETH  
               Hendrina Theresia Dinnissen 

 

 

 

geboren te Wychen 7 oktober 1927  

ingetreden 8 september 1952  

geprofest 22 april 1957 

overleden 28 april 2020 

na een liefdevolle verzorging 

in Kloosterverzorgingshuis Vrijland te Oosterbeek en Huize Rosa te Nijmegen 

 

 

Vanwege de maatregelen rond het Coronavirus zal de Uitvaartdienst in besloten kring 

plaatsvinden in Abdij Koningsoord op donderdag 30 april 2020  

 

waarna wij haar te ruste leggen op ons kloosterkerkhof. 

 

Wij bevelen onze overledene in uw gebeden aan. 

 

 

 

 

 

Moeder Abdis en zusters      Familie Dinnissen 

Johannahoeveweg 79 

6816 VG  ARNHEM 

 


