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M. Katharina (Nazareth)

D. Bernardus

Mater Inmediata

ET GENERAAL KAPITTEL Staat
H voor de deur en daar zal
het thema van de zogen-
oemde “Matres Immediatae” uit-
gebreid aan bod komen. Ik voel mij
hieromtrent in de twee richtingen
in een begenadigde positie.

Sinds het laatste Generaal
Kapittel kon onze “vader”, West-
malle, de taak als Pater Immedi-
atus niet langer opnemen en
hebben we ons tot ons sticht-
ingshuis Soleilmont gericht, zodat
M. Dominique nu onze Mater Im-
mediata is. Een heel mooie
ervaring !

Zelf mag ik deze functie ver-
vullen voor de gemeenschap van
Aiguebelle. Ik vind het een prac-
htige opdracht om de pastorale
zorg te verruimen naar broeders
van een andere communiteit en

het versterkt ook het Ordesgevoel
van al mijn zusters hier.

De onderlinge zorg van over-
sten voor andere gemeenschappen
is nieuw voor abdissen maar heb ik
de voorbije drie jaren ervaren als
een heel sterk gebeuren. Ik blijf de
broeders van Aiguebelle dankbaar
voor hun openheid en gastvrijheid,
alsook onze eigen Mater Immedi-
ata en wens zo'n ervaring van harte
alle oversten, alle broeders en
zusters toe !

PS Voor de capitulanten met
groen bloed : niet vergeten een
eigen kopje mee te brengen
voor de pauzes. Op die manier
spaar je minstens vijftig
plastiek bekers uit !

De laatste loodjes wegen het zwaarst

ET GEZEGDE "DE laatste loodjes
H wegen het zwaarst" komt

waarschijnlijk ~ van  het
zoeken naar evenwicht op een oude
weegschaal, waarbij de laatste
loodjes vaak het moeilijkst waren
om op hun plek te krijgen. Ook nu,
met het Generaal Kapittel dat over
drie maanden begint, voelen we die
laatste loodjes. Er zijn nog veel de-
tails te regelen, maar juist die kleine
dingen brengen het noodzakelijke
evenwicht.

De Clarissen van het klooster
van de Heilige Clara hebben laten
weten dat zij ons graag opnieuw
willen ontvangen om samen de ves-

pers te bidden. Schijnbaar kleine
momenten zoals deze zijn van groot
belang, want ze brengen balans
tussen werk en gebed tijdens het
Generaal Kapittel.

Deze column schrijf ik vlak na
een bedevaart naar het graf van de
zalige Marie-Joseph Cassant, samen
met mijn toenmalige secretaris, P.
Raphael. Staande bij zijn graf ver-
trouwde ik het Generaal Kapittel
toe aan zijn voorspraak. Vooral de
laatste loodjes, die nu zo zwaar we-
gen om alles volledig en goed te or-
ganiseren. Zou hij zich ooit zorgen
gemaakt hebben om een Generaal
Kapittel? Waarschijnlijk niet!



Br. Cassant (Rawaseneng)

E INVLOED VAN internet op
D het leven van de mens is te-

genwoordig enorm. Een re-
cent voorbeeld hiervan is het
nieuws over het overlijden van
paus Franciscus. Katholieken over
de hele wereld rouwden onmiddel-
lijk. Sindsdien zijn alle gelovigen
verenigd in hun aandacht voor de
Sint-Pietersbasiliek.

D. Raphael (Oita)

Marie-Joseph Cassant was een
man die groot was in het kleine, ge-
woon in het buitengewone, een
ware pelgrim van hoop. Terwijl ik bij
zijn graf stond, kwamen de woorden
van zijn novicemeester, "Ayez con-
fiance! Je vous aiderai a aimer Jésus"
(Heb vertrouwen! Ik zal je helpen

\Uerbonden in de cloud

Voor onze orde sluit dit
fenomeen aan bij de resultaten van
de vergadering van de Centrale
Commissie vorig jaar in Chili. Het
interconnectiekanaal in de cloud
zal tijdens het Generaal Kapittel
van dit jaar worden gebruikt om de
communicatie tussen de kapit-
teldeelnemers en de com-
muniteiten van de Orde te
verbeteren. Ik herinner me dat dit
al is begonnen tijdens het Generaal
Kapittel van 2017, vo6r covid-19.
Toen werden veel foto's die tijdens
het Generaal Kapittel waren geno-
men, op een speciale website gep-
laatst, zodat ze konden worden
gedownload en bekeken in elke
communiteit. Dat was de eerste
keer dat ik en mijn medebroeders
in Rawaseneng zelf konden zien
hoe het Generaal Kapittel eruitzag.

Over de werkdocumenten

AT IS ER in de korte tijd van
Wde afgelopen twintig jaar
allemaal veranderd in de

orde? Denk bijvoorbeeld aan de
verwezenlijking van het ene Gener-
aal Kapittel, de wetgeving inzake
het slot voor monniken en mo-
nialen, en de actuele onderwerpen
voor het komende Generaal Kapit-
tel, zoals de mogelijkheid van over-
sten die geen priester zijn en van
Matres Immediatae. Dit zijn slechts
enkele van de vele kwesties die in
de afgelopen Generale Kapittels

Jezus te beminnen), bij mij terug in
herinnering. Diezelfde woorden
klinken nu voor ons, aan de
vooravond van het Generaal Kapit-
tel. Moge dit kapittel ons helpen
om Jezus te beminnen. Dat is mijn
hoop!

In het komende Generaal
Kapittel hopen we dat wat is be-
gonnen verder kan worden verbe-
terd, onder meer door de
openings- en slotviering van het
Generaal Kapittel live uit te zenden
en ook op te nemen, zodat deze op
een ander moment kunnen
worden bekeken. Er is ook de mo-
gelijkheid om hetzelfde te doen
met andere evenementen.

Voor mij persoonlijk geeft het
bestaan van dit cloudteam hoop
om alle leden van onze orde te
verenigen, waardoor onze com-
muniteiten, ondanks hun uiteenlo-
pende achtergronden, zich meer
verenigd voelen en zich meer be-
wust worden dat we één orde van
cisterciénzers van de strikte obser-
vantie zijn, als trappisten, onze ene
identiteit!

aan de orde zijn gekomen. Som-
mige thema'’s zijn tijdens verschil-
lende Generale Kapittels aan de
orde gekomen en meer dan twintig
jaar lang besproken. Er zijn werk-
documenten opgesteld over
dezelfde agenda vanuit verschil-
lende perspectieven. In elk docu-
ment kunnen we lezen over de
problemen waarmee men destijds
werd geconfronteerd, de conflicten
van onze voorgangers en zelfs hun
voelbare gevoelens van ongerus-
theid. We hebben de neiging om



ons alleen te concentreren op de
resultaten van de discussies, zoals
die tot uiting komen in de stemres-
ultaten, de Constituties en de
herziene bepalingen van de Stat-
uten. We kunnen ons echter niet
voorstellen hoeveel discussie,
onzekerheid en strijd onze voor-
gangers hebben doorstaan om tot
dat punt te komen. Ik ben van
mening dat de werkdocumenten
een verslag zijn van deze dis-
cussies. Hun moed en doorz-
ettingsvermogen bij het
overwinnen van hun zorgen en uit-
dagingen komen tot uiting in de
werkdocumenten van eerdere Gen-
erale Kapittels. Hun stand-
vastigheid straalt uit de
werkdocumenten en dat raakt mij
diep.

Ter voorbereiding van het volgende
Generaal Kapittel zijn er veel werk-
documenten opgesteld. Deze docu-
menten zijn bedoeld om de leden

D. Anastasius (Generalate)

die zullen deelnemen aan het Gen-
eraal Kapittel van 2025 te helpen,
evenals degenen die thuis, niet
aanwezig in Assisi, toekijken. Tegel-
ijkertijd zijn het ook documenten
voor onze opvolgers, om tien, twin-
tig of zelfs negentig jaar later te
worden gelezen. Onze toekomstige
generaties zullen zeker iets leren
van die documenten van het Gen-
eraal Kapittel van 2025,

In het leven van een cisterciénzer is
elk moment iets nieuws. De uit-
dagingen waar we voor staan, ver-
anderen voortdurend, van moment
tot moment. Toen ik het klooster-
leven begon, dacht ik ten onrechte
dat dit een stabiel leven was dat tot
mijn dood zou voortduren. Het du-
urde niet lang voordat ik besefte
dat het cisterciénzerleven juist gek-
enmerkt wordt door voortdurende
verandering en eindeloze onzeker-
heid. Zonder een duidelijk begrip
van de onzekerheden waarmee we

vandaag worden geconfronteerd,
kunnen we geen nieuwe uitdagin-
gen aangaan. Werkdocumenten
helpen ons om onze problemen,
zorgen en dilemma's duidelijk te
onderkennen. Ondanks de zorgen
en spanningen die we voelen, leren
we dat we door de Heer worden
geleid door ons aan Hem over te
geven. Hoe precair onze situatie
ook wordt, hoe meer we ons
overgeven, hoe meer we hoop
vinden voorbij de onzekerheid.

Er is een beroemd gezegde van de
heilige Bernardus van Clairvaux:
“Concepten maken dingen
duidelijk, maar gevoelens verrijken
de ervaring.” Werkdocumenten
maken de uitdagingen waarvoor
we staan duidelijk, en de ervaring
van het Generaal Kapittel verrijkt
ons. En werkdocumenten zijn op
zichzelf een bron van gevoelens.

De spirituele dimensie van het Generaal Kapittel

EINSPIREERD DOOR DE Heilige
G Geest, vernomen in de Re-

gio's, onderscheiden in de
Centrale Commissie en in praktijk
gebracht, is het de bedoeling om
de aandacht te vestigen op de
spirituele dimensie van ons Gener-
aal Kapittel.

Het Generaal Kapittel is on-
getwijfeld integraal wetgevend,
pastoraal en spiritueel. Wat we wil-
len doen is zeker niet iets opper-
vlakkigs, zoals het inpakken van de
plenaire vergaderingen en de com-
missiesessies met een gebedslint
aan het begin en het einde, alleen
maar als formaliteit en om ons
goed te voelen. Het komt veeleer

voort uit een oprecht
gemeenschappelijk verlangen en
een oprechte hoop om ons allen in
een geestelijk gebouw (ruimte) van
gebedsleven te plaatsen, en zo
aandachtig te zijn voor de aan-
wezigheid van God, de evangelis-
che waarden en de gaven van de
Heilige Geest tijdens het drie
weken durende Generaal Kapittel.
Het is een zachte maar vurige her-
innering aan onze samenwerking
met de Heilige Geest in ons con-
templatief luisteren, onze wederz-
ijdse steun en dienstbaarheid in de
orde, en het herstellen van het
goede van vrede en naastenliefde
onder elkaar (Carta Caritatis 7:2).



D. Alberic (Schiermonnikoog)

de vorming uit de hele wereld

waren in juni 2025 bijeen in
Valserena. Samen herlazen we het
vormingsplan van onze orde, zoals

E LF REGIONALE SECRETARISSEN VOOr

Br. Aelred (Kopua)

Br. Antonius (Lamanabi)

Bijeenkomst van de regionale secretarissen voor de
vorming

en waardevolle beschrijvingen en
aanwijzingen. Het is een spannend
gebeuren om samen met deze
groep met zo'n veelomvattende
tekst bezig te zijn. De huidige tekst
dateert uit 1990 en was een eerste
en geslaagde poging om zo'n tekst
op te stellen. Anno 2025 blijkt dat
we ongetwijfeld veel van de Ratio
kunnen behouden, maar dat we
deze gelegenheid toch ook moeten
gebruiken om recht te doen aan de
realiteit van vandaag. We hopen
dat onze voorstellen behulpzaam
zullen zijn voor de komende Gen-
erale Kapittels om tot goede be-
slissingen te komen.

de Centrale Commissie in Chili van
vorig jaar had voorgesteld. Dit
vormingsplan, de Ratio Institu-
tionis, is een door velen geliefd
document. Het bevat veel treffende

Mijn hoop voor mijn communiteit

IJN HOOP VOOR mijn communiteit is dat we een steeds dieper
M leven van geloof, hoop en liefde mogen hebben in onze relatie

met God en met elkaar in de communiteit als pelgrims van
hoop, samen met onze broeders en zusters hier in Aotearoa-Nieuw-Zee-
land.

Ik hoop dat alle monniken en monialen van onze orde steeds meer
ons charisma van onophoudelijk gebed zullen begrijpen en beleven,
zoals onze Vader Generaal ons daartoe heeft aangemoedigd in zijn re-
cente brief aan de orde, en dat we op die manier meer toegewijde vol-
gelingen van het evangelie van Christus zullen worden, voor het welzijn
van Gods volk in onze gebroken wereld.

Hoe Kijk Ik uit naar het Generaal Kapittel?

Generaal Kapittel: School van synodaliteit en School van hoop

Synodaliteit. Hoewel het mijn eerste keer was, voelde ik me geac-

cepteerd, betrokken en aangemoedigd om actief te delen of
vragen te stellen. Vanuit deze ervaring deel ik de verantwoordelijkheid
om na te denken en iets te doen voor het welzijn van de Orde. Boven-
dien zal het Generaal Kapittel van 2025 een School van Hoop zijn, waar ik
en de broeders actief samen wandelen met dezelfde hoop. Laten we ter-
ugkeren naar Assisi met de vreugde van het geloof en de oprechtheid
van de liefde. Wat onze vreugde en verdriet ook mogen zijn, er is altijd
hoop die nooit teleurstelt.

VOOR My Is het Generaal Kapittel van september 2022 een School van



M. Mary Ann (Kunambetta)

Br. David, Spencer (rector in Nasu)

ISSCHIEN WORDT HET ko-
M mende Generale Kapittel
wel mijn laatste (ik ben 77

jaar!). Ik begon als “novice” tolk
voor de Japanners tijdens het Gen-
erale Kapittel van 1996 en
sindsdien heb ik gediend als ver-
taler of als raadslid - in totaal tien
Generale Kapittels! Drie Vaders
Generaal brachten een gevarieerde
focus.

Wat mij het meest bijblijft, is
de kracht van een Generaal Kapittel
dat alle monniken en monialen van
de Orde vertegenwoordigt. Het is

Open voor wat de Heilige Geest ons vandaag zegt

het verlangen om het cisterciénzer leven te leiden, met Christus

H ET GENERAAL KAPITTEL is een ervaring waarin ik geworteld ben in

als middelpunt. Het is ook een openheid die ons uitnodigt tot cre-
ativiteit. Andere woorden die bij mij resoneren zijn: eenheid en plural-
isme. Het is een verrijking om te horen en te zien hoe het cisterciénzer
charisma in verschillende communiteiten en dus in verschillende cul-

turen wordt beleefd.

Ik hoop dat luisteren, aandacht, waakzaamheid en inventiviteit steeds
meer een actieve en levende realiteit worden in onze orde, zodat we
voortdurend openstaan voor wat de Heilige Geest ons vandaag zegt voor

het welzijn van allen.

Mijn ervaring van de Generale Kapittels

het Generaal Kapittel dat ons heeft
geleid in de vernieuwing en aan-
passing die nodig was, zonder ooit
te twijfelen aan onze identiteit als
contemplatieve kloosterorde. De
eerlijke en openhartige uitwisselin-
gen in de commissies, soms pijnlijk,
met monniken en monialen uit alle
werelddelen, hebben ons in staat
gesteld elkaar te begrijpen en ons
open te stellen voor mensen in
nood. De structuren die door het
Generaal Kapittel zijn gecreéerd,
kunnen een communiteit begel-
eiden die behoefte heeft aan sluit-
ing of samenwerking met een
andere communiteit. We hebben
commissies voor hulp omdat we de
mensen en kloosters in nood
kennen.

Wat betreft het leiderschap in
het Generaal Kapittel, was mijn eer-
ste indruk jaren geleden de overtui-
gende interventies van bepaalde
ervaren abten. Geleidelijk aan
hebben de monialen meer invlioed
gekregen, aangezien zij een meer-
derheid in de orde vormen. Boven-

dien lijkt de opkomende kracht van
de nieuwe kloosters uit de nieuwe
kerken in Azié en Afrika aan te
geven waar de toekomst ligt.

De uitdagingen waar we nu
voor staan, vragen de kracht van de
Heilige Geest om ons door onbek-
ende wateren te loodsen. We zul-
len afhankelijk zijn van de genade
van het paasmysterie om on-
vermijdelijke sluitingen en ook on-
voorziene nieuwe geboorten te
aanvaarden. Worden de eerbied-
waardige structuren van Pater Im-
mediatus en autonomie tot het
uiterste opgerekt? Hoe kunnen
deze creatief worden aangepast
ten dienste van ons allen?

Ten slotte heeft de
geschiedenis ons geleerd dat elke
echte vernieuwing in het klooster-
leven een gave van de Geest is. De
noodzaak om structuren te ver-
anderen kan alleen vruchten afwer-
pen als deze gepaard gaat met
innerlijke bekering en vernieuwing
van personen.



M. Caterina (Macau)

Mopje

Gebed voor het Generaal Kapittel

Almachtige God,

wij naderen U nederig,

op zoek naar Uw leiding en zegen

voor het komende Generaal Kapittel.

Moge Uw Heilige Geest allen die bijeen zullen komen
inspireren en leiden,

en een geest van eenheid en liefde bevorderen.

Schenk wijsheid en onderscheidingsvermogen

om uw wil voor de toekomst van onze communiteiten te onderscheiden,
zodat wij Christus trouw kunnen volgen

in elke beslissing die wij nemen.

Zegen alle leden van het kapittel met kracht,

gezondheid en een diep geloof

dat hen in staat stelt om ejj(ectieve getuigen van uw liffde te zijn.

Moge dit kapittel

nieuwe energie brengen voor de vernieuwing van ons kloosterleven
en de voortdurende missie om uw genade

met de wereld te delen.

Wij vertrouwen de uitkomst van dit kapittel

toe aan de voorspraak van Maria, Koningin van Citeaux

en aan uw liefdevolle zorg,

vertrouwend op uw goddelijke plan.

Wij vragen dit door Christus, onze Heer.

Amen.

Op het eind van de mis vraagt de pastoor:
—Wie van jullie heeft zijn vijanden vergiffenis geschonken?
ledereen in de kerk steekt zijn vinger omhoog, behalve één oude man op

de eerste rij.

—Waarom schenk jij je vijanden geen vergiffenis? vraagt de pastoor
—Omdat ik geen vijanden heb, antwoordt de oude man.
De priester gelooft zijn oren niet en vraagt hoe oud hij is.

—Ilk ben 99 jaar en elf maanden.
Alle kerkgangers applaudisseren.
Maar de priester blijft wantrouwig:
—Zo oud en geen vijanden?
Waarop de oude man glimlacht:
—Ze zijn allemaal dood.



ORIENS 2024
D. Francisco

ORIENS 2024
M. Giovanna
ET EERSTE PUNT waarover ik
H wil spreken is ‘kwetsbaar-
heid omarmen’ - we
hebben de neiging om over kwets-
baarheid en fragiliteit te spreken in
termen van vergrijzende
gemeenschappen, maar kwets-
baarheid en fragiliteit komen ook
voor in jongere gemeenschappen.
Dat is de wet van het leven: als we

U

SA 2024

LS ORDE BEVINDEN We 0Ns in
Aeen tijd van fragiliteit en

zwakte die aansluit bij de uit-
dagingen waarmee de wereldkerk
wordt geconfronteerd. Het gebrek

aan roepingen en nieuw leider-
schap dat ons teistert, is be-

Teksten uit enkele Regionale Verslagen

De realiteit omvat zowel het positieve als het negatieve. Als we beide
samen bekijken, kunnen we zien waar de tekenen van hoop liggen.

niet aanvaarden dat we zullen ster-
ven, weigeren we geboren te
worden. Het woord 'omarmen' trof
me. Als de communiteit de kwets-
baarheid van elk lid kan omarmen
zonder er aanstoot aan te nemen,
maar als de aanwezigheid van de
Heer die met zijn wonden onder
ons is, dan is er misschien hoop op
vernieuwing in de communiteit. De
wonden van de ander zijn ook de
onze. Het is moeilijk: we willen niet

e e

grijpelijk in de context van wat er in

de Kerk gebeurt. Als we nadenken
over de geschiedenis van de Orde,
worden we er ook aan herinnerd

dat dit niet de eerste keer is dat we

voor de uitdaging staan om ons
charisma opnieuw te ontdekken.

lijden en we willen het lijden van
anderen niet. Toch kan het zijn dat
we juist door dit lijden worden
gered. We zeggen: “Deze zuster is
moeilijk” of “Deze zuster bezorgt de
communiteit zoveel leed”. Dit prob-
leem van het omarmen van onze
wonden is duidelijker bij de
jongeren, omdat zij vol wonden zit-
ten ... afkomstig van hun familie en
van de bredere samenleving.

Het is belangrijk om dit in
gedachten te houden terwijl we
ons in dit proces begeven. De re-
cente rondzendbrief van Dom
Bernardus over Pinksteren wekt
hoop en spoort ons aan om samen
te werken met de Heilige Geest die






